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Tantra, is dat niet zon zweverige, Oosterse filosofie
waarbij je urenlang streel- en massageseks hebt?
En waarbij je eindeloze orgasmes kunt hebben zonder
zaadlozing? Ja. En nee. Tantra is veel meer dan dat. En het
wordt steeds populairder. Een kleine introductie.

TEKST FLEUR MELJER ILLUSTRATIE STEVE NESTOROVSKI
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De belofte is dat dit een toegankelijk,
praktisch, niet al te zweverig verhaal over
tantra gaat worden. En dat wordt het ook
Playboylezer, heus, wees niet bang, niet
meteen zwetend je hartchakra vastgrij-
pen nu. Maar eerlijk is eerlijk: makke-
lijk is dat niet. Tantra is nu eenmaal een
Oosterse spirituele stroming van ze-
ven eeuwen oud, voortkomend uit het
Tibetaans boeddhisme. En die boeddhis-
tische jongens, dat weten we allemaal,
staan niet bepaald bekend om hun ge-
brek aan diepte. Als je een definitie op-
zoekt van tantra kom je dan ook al snel op
voor de gewone Westerse sterveling on-
begrijpelijke teksten als: ‘De seksualiteit
als manier om het goddelijke en alledaag-
se met elkaar te verbinden en de werke-
lijikheid leren kennen door zelf het leven
in al zijn volheid te beleven en zo het 'god-
delijke' ervaren en belichamen op aarde’.

Goed. Dan doemen er nu wellicht beel-
den voor je geestesoog op van moeilijke
massageseks, van woestharige goeroes
in lange gewaden, van heerlijk in je ener-
getische kracht staan en of je nog wat
transcendente  masturbatiebegeleiding
wil. Snappen we.
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Maar als je tantra nu af doet als sex voor
spiri-gekkies, dan lachen de tantristen het
hardst. En doe je zowel tantra als jezelf
tekort. Zij hebben namelijk gegarandeerd
een beter, dieper en rijker seksleven dan
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jij. Dat is een feit.
g

Tantra zorgt voor een diepere verbin-

‘Les een van tantra is het stoppen met
moeten.’ Aan het woord is Jan den Boer,
erkend tantratrainer en schrijver van
zeven boeken over het onderwerp.

‘Moeten klaarkomen, ten eerste. Een
zaadlozing is geen orgasme, het is een
spierkramp. Je verliest je energie, verliest
je interesse in je partner, wil vaak alleen
nog maar slapen. Een zaadlozing brengt
geen bevrediging. Het orgasme zit in het
moment voor je klaarkomt. Dat gevoel kun
je vasthouden, en leren over je hele lijf te
verspreiden. Dat vergt oefening, uiter-
aard. Maar alles vergt oefening. Waarom
oefenen we wel als we piano willen leren
spelen, maar niet als we een intenser, be-
ter orgasme willen? Het is vreemd dat we
in de slaapkamer varen op oerdriften, ter-
wijl de ware bevrediging juist niet in die
oerdriften zit, maar in het verlangen zelf,
in de begeerte’’
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Jan kan inmiddels, na tientallen jaren

ding met je partner, een intensere seks-
beleving, langgerekte orgasmen en een
rustige, relaxte state of mind.

Reden genoeg om de beginselen eens te
verkennen, kortom.

L I e RS b uh
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uur zijn geen uitzondering. Tantra gaat
altijd over sex met aandacht, met contact

s
\ \\') tantra, klaarkomen zonder zichzelf zelfs
maar aan te raken. Orgasmes van een

\ maken met jezelf, maar ook met je partner.




Neem Linda (33) en Robin (37). Ze
hebben twee keer een tantra-retraite
gedaan in Thailand. De interesse bij Linda
was gewekt toen ze een vrouw ontmoet-
te die haar over tantra vertelde, en wat dat
gedaan had voor haar relatie en seksle-
ven. ‘Er was meer van alles, vertelde ze.
Meer liefde, meer begrip, meer opwin-
ding, meer genot, meer contact. Toen ik
Robin daarover vertelde, wilde hij, on-
danks dat hij heel nuchter is, dat ook wel
ervaren.” Dus kwamen er twee cursus-
sen. ‘Mindblowing,’ aldus Robin. ‘Het is
bijna onmogelijk uit te weiden over de
materie, dan doe je het al snel tekort.
Maar ik kan je wel vertellen dat ik nooit
zoveel seksuele energie heb gevoeld, en
me in het algemeen ook beter, sterker en
meer verbonden voel met Linda.” En nee,
hij is inmiddels al een half jaar niet meer
klaargekomen. ‘Ik mis het niet. Absoluut
niet. Er is iets anders voor in de plaats ge-
komen. lets beters.” Linda is ook al een
half jaar niet meer klaargekomen. Als in:
geen piekorgasme dat ontstaat als je je
volledig op de clitoris stort. ‘Ook vrouwen
stoppen voor hun piek. Door sex te heb-
ben met aandacht, kan mijn hele lichaam
nu in orgastische staat verkeren. Een on-
gelooflijk, intens gevoel.’

Feature

TANTRA

Tijdens de retraite leerden ze dit te ont-
dekken met behulp van yogaoefeningen,
meditatie en mantra’s. Ook andere aspec-
ten als gezond eten, en geen drank en
drugs zijn een onderdeel van tantra. Dit
allemaal vasthouden, is eenmaal weer in
de ‘echte’ wereld soms lastig. ‘Dat bete-
kent niet dat het voor niets is geweest,’
zegt Linda. ‘We mediteren nog steeds
elke dag, zijn gestopt met roken. Maar
we hebben vooral meer aandacht voor
elkaar. Hebben geleerd om elkaars ge-
voelens en stemmingen toe te laten en
te begrijpen in plaats van er tegenin te
gaan of op jezelf te betrekken. Dat geeft
de echte verdieping. Vergis je niet: tantra
gaat niet alleen om sex. Misschien voor
dertig procent. In het Westen denken ze
dat het vooral om neuken gaat, maar dat
is echt een misvatting.’

R RN @Z:

Dat die misvatting hier bestaat, is ook niet
zo raar. Binnen de tantra zijn diverse stro-
mingen. Zo was een paar jaar geleden
The New Tantra, alias TNT een ware hype.
Ontwikkeld door ‘goeroe’ Alex Vartman,
een ex-bankier uit Australié die het tantra-
pad doorliep en daar zijn eigen charisma-
tische draai aan gaf, met tienduizenden
cursisten tot gevolg. Over TNT is een
hoop geschreven. Vooral omdat het, naast
het afschaffen van het kwalijke piekorgas-
me, gericht is op het loslaten van ego en
jaloezie. Ergo: de trainingsweekenden
stonden bol van de partnerruil en groeps-
seks, en mannen mochten een avond
ronddansen in vrouwenlingerie om ‘hun
vrouwelijke deel te ontdekken.’
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Voor sommige klassieke tantristen een
doorn in het oog, al heeft Jan den Boer
er geen enkele moeite mee. ‘Het is niet
mijn stijl. Ik zoek het liever in verbinding
met de partner. Maar ik heb niks tegen
op partnerruil als mensen dat willen ont-
dekken. |k ben blij dat er hier sowieso
steeds meer aandacht voor tantra komt.
Mensen hebben behoefte aan verdie-
ping van hun seksleven en relatie, en tan-
tra biedt dat. Alle stromingen binnen de
tantra kunnen gewoon naast elkaar be-
staan, wat mij betreft. |k heb weleens een
soort ‘Staphorstlama’ ontmoet die zei dat
niemand de term tantra mag gebruiken,
behalve zij die eerst jaren in een grot heb-
ben gemediteerd. Ach. |k zoek zelf liever
naar wat ons bindt. En tantra toegankelijk
maken voor meer mensen vind ik alleen
maar een goede zaak.’
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Precies: want je zal maar een nuchte-
re man zijn die geen tijd en geduld heeft
om zich te verdiepen in transcendente
meditaties en boeddhistische levensfilo-
sofieén, maar die wel graag diepere ver-
binding met zijn partner wil én intensere
orgasmes. Jan heeft voor de beginnende
tantrist dan ook een paar oefeningen om
eens uit te proberen.
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‘Speel bijvoorbeeld eens met jezelf, ter-
wijl je diep in- en uitademt en stop als je
bijna klaarkomt. Verleg dan het gevoel
van opwinding bij je penis naar je hart-
gebied, zodat alle seksuele energie zich
daar verspreidt. Dan hou je al je energie
bij je, en rek je dat gevoel.

Ook een goede oefening: als je in haar zit,
blijf dan eens liggen zonder te bewegen.
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‘En laat dan het gevoel van verlangen
om wél te bewegen over je heen komen,
maar doe niets. Voel wat er gebeurt met
je. Is het ongemak? Verlangen? Irritatie?
Prima, laat maar gaan. Zeg het hardop te-
gen je partner. Praat. Schiet in de lach, al-
les mag. Dat is in contact zijn. Dan leer je
om het méeten los te laten. Als je geen
doelgerichte sex meer hebt, word je veel
nieuwsgieriger naar elkaar. Zowel binnen
als buiten de slaapkamer.’
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En speciaal voor de Playboylezer heeft o

Jan nog een laatste tip: ‘Kijk naar de fo-
to’s in dit blad als meditatieobject, niet als

masturbatieobject.’
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Meer weten?
- Tantra.nl
- Centrumvoortantra.nl

- Tantratraining.nl
(site van Jan den Boer)
- Thenewtantra.com
(voor de swingers-
variant op tantra)




